
Theater Propop - Liedje in voorstelling  "Kleine Held" 
Muziek: Rosalie Alles 

Tekst: Els Peeters - Ilse Proost 
 
 
Zwier en zwaai 
 
Laatst kreeg ik een schoon cadeau, 
't was geen vaas maar een plumeau. 
Wat ik daar allemaal niet mee kan, 
ik maak deze stal weer spik en span.  
Een veegje hier, een zoefje daar,  
een laatste zwier en 't ligt weer klaar.  
 
Refrein 
Een zwier en een zwaai 
alles netjes in een handomdraai.  
Met Zjoef is rommel nooit een last  
vanzelf vliegt alles in de kast.  
Een zwier en een zwaai 
alles netjes in een handomdraai.  
 
Kijk op de trap kijk op de grond 
alles slingert hier overal rond.  
De kapstok, kruimels, paperassen  
kleren, speelgoed, boekentassen.  
Borden, huisraad, vuile sokken,  
kaarsen, kussens knutselblokken. 
 
Refrein 
 
Wat is mijn aller grootse troef?  
Let maar op: Dat is de Zjoef! 
Met Zjoef is opruimen één groot feest, 
het lijkt wel of er nooit iets is geweest.  
En lig ik 's avonds in mijn bed 
dan denk ik wat was dat een pret!  
 
Refrein 


